
Brief van Jan aan ouders en zussen 25 Oct 1941 Scheveningen 

Lieve Vader, Moeder, Pie, Nel en Anna, 

Wat fijn dat ik  jullie mag schrijven. U kunt niet gelooven hoe of ik daar naar heb 

verlangd. Hoe gaat het met mijn lieve Moeder? Moeder U moet zich flink houden, 

want vooral mijn zieke Moeder doet mij zooveel denken, en wanneer ik eerlijk ben is 

dat ook voor mij zoo zwaar, lieve Moeder. Ik zal veel voor U bidden.  

Mijn lieve Vader, ook die draagt zijn leed meer voor zichzelf. Maar toch weet ik het 

ook dat U voor mij zult bidden. Vader bidt ook voor Uzelf en voor allen die van ons 

zijn, hetzelfde leed te dragen hebben. 

Pie en Anna kunne jullie het zwaare leed van jullie broer in ootmoed dragen? Kom 

wees flink en steun voor onze zieke Moeder, en Vader. 

Heeft Krijn al bij jullie geweest. Ze heeft met onze Nel mee geweest. Ik zou  voor ze 

weg ging nog naar haar toe gaan. Wanneer of jullie en ik mag schrijven staat boven 

aan de keerzijde van deze brief, ook voor bezoek. Bij het eerste bezoek dat U moogt 

brengen, komt dan mijn lieve Vader en lieve Krijn? Ik zit in gezelschap. Jullie willen 

misschien tandpasta, borstel en zeep sturen. Dat mag hoor. 

Doe aan alle vrienden en bekenden de groeten van mij. Ik zal jullie in mijn gebed niet 

vergeten. Bidt ernstiglijk voor ons aller behoud, ook voor mij Uw zoon en broer. Ik 

zal ook aan mijn Krijn schrijven. Dag lieve Moeder, Vader, Pie, Nel en Anna. 

Nu mijn lieve Krijn, hoe maak jij het, hoe is je reis teruggegaan? Ook jou leed is zoo 

zwaar, dat weet ik vooral zoo goed, als ik naar mij zelf kijk. Ook voor jou hetzelfde: 

bidt zonder ophouden, Krijn. Ook voor jezelf en ook voor je Jan. 

Lieve Krijn, liefde en trouw was het in alles, ja dit zal zoo blijven tot onze laatste 

ademtocht. Ik geloof dat jullie a.s. zondag avondmaal hebben. Mijn gedachten zijn 

ook dan bij je, hoor schat. Je hebt je belijdenis afgelegd gelijk met mij vóór in het huis 

des Heeren. Nu mag je de dood van Christus verkondigen. O wat heerlijk voor je, 

Krijn, blijft Hem dienen en eert Hem als ons aller heiligmaker. Hij zal het met ons 

goed maken en de kracht geven om al het zware leed te dragen. Wees goed voor je 

Moeder, je broer en zusters.  

Je moet met Vader mij op komen zoeken. Daar verlang ik zoo naar. Dat zal fijn zijn, 

hè schat! En nog fijner als we weer allen bij elkaar zijn vooral ook voor jou. Je moet 

alles van ons goed bewaren voor later, wanneer de tijd ook daar is voor ons, dat alles 

weer te bezien, weet je wel boven op je knieën, je eigendom of liever gezegd ons 

eigendom. 



Groet allen van mij, lieve Krijn. Vooral vele groeten van mij, jou Jan, jou liefling, in 

gedachten altijd bij je. Tot wederzien, hè schat. Je boef Jan. Daaag. 


